
Open Hof Aanvang: 10.00 uur 

 

Orde van dienst  3 december 2023 
 

Eerste advent  –  ‘Geroepen om te leven’ 
 

 
 

50 jaar Open Hof 
 

Verbintenis van Jan van den Berge als (pastoraal) ouderling 
 en verwelkoming van Dick Helmond als kerkrentmeester 

 
Voorganger: ds. Wilko Nijkamp 
Ouderling van dienst: Ietje Staal 
Lector: Janny Stolte en Elsje Braam 
Organist: Jeroen van Kleef 
Trompet:  Sanne Zondag en Dennis Hijkoop  
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VOORBEREIDING 
 
Orgelspel  
 
Welkom en mededelingen  
 

De tafelkaarsen worden aangestoken  (hierna gaan we staan) 
 
Bemoediging: V: Onze hulp is in de naam van de Heer 
 G: DIE HEMEL EN AARDE GEMAAKT HEEFT. 
 
Drempelgebed:  V: God, in uw licht staan wij onwennig.  
  Wie zijn wij dat Gij ons roept, 
  dat Gij ons vinden wilt?  
 G: OPEN ONZE HARTEN 
  VOOR ELKAAR EN VOOR U. AMEN.    
 
Aanvangslied: Psalm 87: 1, 3 en 4 
 
Groet: V: De Heer zij met u. 
 G: OOK MET U ZIJ DE HEER. 
 

We gaan zitten 
 
Kyrie: Laten we de Heer aanroepen om ontferming voor de nood 
 van de wereld … 
 Na 'daarom bidden wij' zingen we telkens: 
 HEER ONTFERM U, CHRISTUS ONTFERM U, HEER ONTFERM U 
 

Inleiding op de deze dienst  – 50 jaar Open Hof! 
 
Moment met de kinderen 
 

De kinderen nemen hun lantaarn mee en gaan naar de kindernevendienst 
 

DE SCHRIFTEN 
 
Gebed bij de opening van de Schriften 
 
Lezing:  Zacharia 4: 6b  (NBV 21)  
 (tekst die centraal stond in de korte meditatie bij de feestelijke ingebruikname 

van de Open Hof op 1 december 1973) 
 

Niet door eigen kracht of macht zal hij slagen – zegt de HEER van de hemelse machten 
– maar met de hulp van mijn geest. 
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Lied:  Psalm 100: 1, 2 en 4 
 
Lezing uit ‘Van oud naar nieuw’  (M. Sepers in verslag bouwcommissie) 

‘Onze achtergrondfilosofie was erop gericht een centrum te bouwen, dat herkenbaar 
zou moeten zijn als religieus én als sociaal centrum, aldus zichtbaar makend de pijlers 
waarop het Evangelie rust: het dubbel gebod der liefde. Uit dit oogpunt zou een 
gebouw moeten verrijzen dat naast kerkelijke activiteiten ook open zou moeten staan 
voor culturele en sociale doeleinden in wijder verband. Bovendien wensten we een 
sober, flexibel, functioneel en een toch esthetisch verantwoord gebouw’. 

 
Lezing uit ‘Van oud naar nieuw’  (architect Arco Kooiman in: ‘Opzet en doel’) 

‘Vanuit deze eenvoudige opdracht tot liefde voor God en mensen, is vormgeving en 
struktuur gezocht. Een sobere heldere opzet met elementaire bouwmaterialen zonder 
technologische raffinementen. Tegenhanger van deze tijd van wetenschap en 
techniek. Geen monumentaliteit, althans niet bedoeld. ZOMAAR EEN DAK BOVEN 
WAT HOOFDEN’.  

 
Lied:  276 
 
Evangelielezing:   Lucas 1: 5 – 25 (NBV 21) 

 

Toen Herodes koning van Judea was, leefde er een priester die Zacharias heette en tot 
de priesterafdeling van Abia behoorde. Zijn vrouw, Elisabet, stamde af van Aäron. 
Beiden waren rechtvaardig in Gods ogen en leidden een onberispelijk leven, geheel 
volgens de geboden en wetten van de Heer. Ze hadden geen kinderen, want Elisabet 
was onvruchtbaar, en beiden waren al op leeftijd. 
Toen de afdeling van Zacharias aan de beurt was om de priesterdienst te vervullen, 
werd er volgens het gebruik van de priesters geloot en werd Zacharias aangewezen 
om het reukoffer op te dragen in het heiligdom van de Heer. De samengestroomde 
menigte bleef buiten staan bidden terwijl het offer werd gebracht. Opeens verscheen 
hem een engel van de Heer, die aan de rechterkant van het reukofferaltaar stond. 
Zacharias schrok hevig bij het zien van de engel en hij werd door angst overvallen. 
Maar de engel zei tegen hem: ‘Wees niet bang, Zacharias, je gebed is verhoord: je 
vrouw Elisabet zal je een zoon baren, en je moet hem Johannes noemen. Vreugde en 
blijdschap zullen je ten deel vallen, en velen zullen zich over zijn geboorte verheugen. 
Hij zal groot zijn in de ogen van de Heer, en wijn of bier zal hij niet drinken. Hij zal 
vervuld worden van de heilige Geest terwijl hij nog in de schoot van zijn moeder is, en 
hij zal velen uit het volk van Israël naar de Heer, hun God, terugbrengen. Hij zal voor 
Hem uit gaan met de geest en de kracht van Elia, om ouders met hun kinderen te 
verzoenen en om van zondaars rechtvaardigen te maken, en zo zal hij voor de Heer 
een volk gereedmaken.’ 
Zacharias vroeg aan de engel: ‘Hoe kan ik weten of dat waar is? Ik ben immers een 
oude man en ook mijn vrouw is al op leeftijd.’ De engel antwoordde: ‘Ik ben Gabriël, 
die altijd in Gods nabijheid is, en ik ben uitgezonden om je dit goede nieuws te brengen. 

4 

Maar omdat je geen geloof hebt gehecht aan mijn woorden, die op de voorbestemde 
tijd in vervulling zullen gaan, zul je stom zijn en niet kunnen spreken tot de dag waarop 
dit alles gaat gebeuren.’ 
De menigte stond buiten op Zacharias te wachten, en de mensen vroegen zich af 
waarom hij zo lang in het heiligdom bleef. Maar toen hij naar buiten kwam, kon hij 
niets tegen hen zeggen. Ze begrepen dat hij in het heiligdom een visioen had gezien; 
hij maakte gebaren tegen hen, maar spreken kon hij niet. Toen zijn tempeldienst 
voorbij was, ging hij terug naar huis. 
Korte tijd later werd zijn vrouw Elisabet zwanger. Ze leefde vijf maanden lang in 
afzondering en zei bij zichzelf: De Heer heeft zich mijn lot aangetrokken. Hij heeft dit 
voor mij gedaan opdat de mensen me niet langer verachten. 
 

Lofprijzing: lied 339a  (staande) 
 U KOMT DE LOF TOE, U HET GEZANG, 
 U ALLE GLORIE, O VADER, O ZOON, O HEILIGE GEEST, 
 IN ALLE EEUWEN DER EEUWEN. 
 

Overdenking 
 
Orgelspel   
 
Belijdend lied:  'U houdt hier open hof'  (staande) 
 gedenklied ter gelegenheid van 50 jaar Open Hof, naar Psalm 87 
 tekst: René van Loenen, melodie: Marijn Slappendel 
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2 U bent de gastvrouw onder ons, 
o Trooster, zo nabij. 
Wij zijn hier kinderen aan huis, 
geliefd om wie we zijn. 
U bent voor ons een veilig thuis, 
een toevlucht bij gemis en pijn. 

3 U houdt hier maaltijd onder ons, 
o Christus, Mensenzoon. 
U deelt zich uit in brood en wijn. 
Uw tegenwoordigheid 
verbindt ons en verwarmt ons hart. 
Zo wilt U in ons midden zijn. 

 

VIEREN, VERBINDEN, BIDDEN, DANKEN, ZEGEN 
 

Aanbieding van het boekje ’50 jaar Open Hof’  
 

Lied:  973 
 
Verbintenis  van Jan van den Berge als (pastoraal) ouderling) en  
en verwelkoming  van Dick Helmond als kerkrentmeester 
 

 Inleiding  door de scriba van de kerkenraad 
  

 Gemeente, tot tweemaal toe heeft de kerkenraad u de namen bekendgemaakt 
van de gemeentelid dat opnieuw aan het ambt van ouderling verbonden wordt, 
Jan van den Berge en van het gemeentelid dat zijn dienst als kerkrentmeester 
begint, Dick Helmond. Er zijn geen bezwaren ingebracht en ik verzoek daarom 
jou Wilko – als voorganger in onze gemeente – over te gaan tot verwelkoming 
van Dick Helmond en verbintenis van Jan van den Berge.  

 

 Opdracht 

V: Steeds opnieuw  
worden in de gemeente van Christus 
mensen geroepen 
om samen met de voorganger 
de dienst aan Gods rijk  
gestalte te geven in het ambt of een 
dienst 
en het heil, ons allen toevertrouwd 
als gegeven talenten te beheren, 
tot glorie van de Ene, 
tot genade van allen. 
 

Kerkrentmeesters heten zij 
aan wie – samen met de ouderling-
kerkrentmeesters – 
de zorg is opgedragen 
om het huis van Gods gemeente  
goed te beheren 
haar samenkomst mogelijk te maken 

en allen wier roeping het is 
 in Gods gemeente te arbeiden,  
te ondersteunen en getrouw hun 
waardige loon te geven. 
Zij zullen daarbij omzien naar álle 
leden  van het éne lichaam, 
daarin Christus navolgend. 
 

Pastoraal ouderlingen heten zij  
aan wie de zorg is opgedragen 
voor ons bestaan met én van het woord 
voor ons leven in gemeenschap. 
Zij zullen omzien 
naar wie verdwalen 
en het oor lenen 
aan wie verloren raken 
en allen kennen als leden 
van het ene lichaam,  
daarin Christus navolgend. 
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 Presentatie Jan van den Berge en Dick Helmond 

 Gebed 

V: Laten we daarom bidden: 
Gij, Ene en Eeuwige God 
hebt onder ons 
een mens gezonden,  
die niet kwam om te heersen 
maar om te dienen. 
Hem houden wij voor ogen 
als onze weg naar waarachtig leven. 
 

Daarom ook zijn wij geroepen 
om van elkaar gediend te zijn. 
Schenk hen, die vandaag 
– al dan niet opnieuw –  
aan hun ambt of dienst beginnen 
het vuur van uw Geest, 
de ruimte van uw geduld 
en de overvolle maat van uw trouw. 
Opdat zij met ons 
dienaren zullen zijn 
van Christus Jezus, uw Zoon. 

Wij bidden dat zij hoog opgeven  
van uw toekomst 
en nooit gering denken 
van uw kinderen op aarde; 
dat zij in hun hart bewaren 
wat hun in het verborgene 
wordt toevertrouwd, 
maar openlijk en hardop getuigen 
tegen elke macht 
die het leven kleineert en schendt. 
 

Laat ons eerbied hebben 
voor al die onderscheiden 
genadegaven, 
waarmee uw kinderen zijn toegerust, 
dankbaar voor wat elk 
kan inbrengen 
in dit huis van levende stenen 
dat uw gemeente is. 
Door Christus onze Heer, 

A: AMEN  
 

 Verwelkoming van Dick Helmond  als kerkrentmeester 
 

 V: Dick, al eerder werd je in deze gemeente in het ambt van ouderling bevestigd. 
  Je sprak toen uit, dat je gehouden wilt zijn aan Gods Woord 
  en zijn Rijk met ons wilt verwachten. 
 

  Je beloofde voorgoed geheim te houden 
  al wat je in het verborgene wordt toevertrouwd en 
  te spreken waar onrecht geschiedt. 
 

  Nu je je dienst als kerkrentmeester gestalte wilt geven 
  vraag ik je, in het midden van de gemeente 
  en voor het aangezicht van God: 
 

  Wil je, aan deze gemeente verbonden, 
  haar liefhebben en dienen  
  naar Gods liefdesgebod, 
  en er de arbeid verrichten,  
  die ons allen bouwt, 
  als dienst aan Hem zelf 
  betrouwbaar voor God en mensen 
  en met de inzet van al je gaven? 
  

 D: JA, MET GODS HULP, DAT BELOOF IK!  
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 Verbintenis van Jan van den Berge aan het ambt van ouderling 
 

 V: Jan, al eerder werd je in deze gemeente in het ambt van ouderling bevestigd. 
  Je sprak toen uit, dat je gehouden wilt zijn aan Gods Woord 
  en zijn Rijk met ons wilt verwachten. 
 

  Je beloofde voorgoed geheim te houden 
  al wat je in het verborgene wordt toevertrouwd en 
  te spreken waar onrecht geschiedt. 
 

  Nu je je dienst als (pastoraal) ouderling opnieuw gestalte wilt geven 
  vraag ik je, in het midden van de gemeente 
  en voor het aangezicht van God: 
 

  Wil je, aan deze gemeente verbonden, 
  haar liefhebben en dienen  
  naar Gods liefdesgebod, 
  en er de arbeid verrichten,  
  die ons allen bouwt, 
  als dienst aan Hem zelf 
  betrouwbaar voor God en mensen 
  en met de inzet van al je gaven? 
  

 J: JA, MET GODS HULP, DAT BELOOF IK! 
 
Welkomstwoorden en rozen 

 
Lied:  538: 2 en 4  
 
Dankgebed, voorbeden, stil gebed en ‘Onze Vader’ 
 
Collecten: 1. Kerk-in-actieproject Moldavië      (zie ook onderaan de orde van dienst) 
 2. Voor het eigen kerkenwerk 
 

 Tijdens het collectemoment luisteren we naar een feestelijk muziekstuk  
 voor 2 trompetten.  
 
Slotlied: 634   (staande) 
 
Zegen  beantwoord met gezongen 'Amen' 
 

De tafelkaarsen worden gedoofd 
 
Orgelspel  
 
 
 
 
 

8 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
* Na de dienst is er een feestelijk samenzijn met hapjes, drankjes , gelegenheid tot toespraken, 

soep en een broodje.  
 
* Vanavond 19:00 uur, Grote of Barbarakerk: Vesper Raad van Kerken, ingang glazen deur. 
 
* Voor uw bijdrage aan de collecte van deze week kunt u gebruik maken 

van de Scipio-App. U kunt uw bijdrage ook overmaken op rekening-
nummer NL15 RABO 0373 7365 17 ten name van Diaconie Protestantse 
Gemeente Culemborg, onder vermelding van 'kerkdienst 3 december'.   
U kunt ook de QR-code hiernaast scannen.  

 In beide laatste gevallen  is de verdeling: 60% voor het diaconale doel 
en 40% voor kerkdienst en ons kerkenwerk. 

 Bij de uitgang van de kerk is ook een collectebus voor een contante gift. 


