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OPENING 
 

Orgelspel  
 

We gaan staan 
 

Intochtslied ‘Uit het duister hier gekomen’ (couplet 1 en 3: cantorij, 2 en 4: allen) 
 tekst: Huub Oosterhuis, melodie: Henry John Gauntlett 

 

1 Uit het duister hier gekomen 
mensen van de wereldnacht 
onbestemd verward in dromen 
niet vermoedend wie hen wacht –  
zoeken of een woord opgaat 
als een ster van dageraad. 

2 Nacht waarin zou zijn geboren  
die de naam heeft ‘dat Gij redt’, 
morgentaal in onze oren 
hemel op ons hoofd gezet 
ogenwenkend woord van U 
nieuw getijde dat is nu. 

3 Gij die nieuw zijt alle dagen  
bron en hartslag van de tijd, 
kunt Gij één moment verdragen 
dat Gij niet mijn toekomst zijt? – 
die gezegd hebt ‘Ik zal zijn’  
en ‘de dood zal niet meer zijn’. 

4 Zeg ons dat Gij niet zult slapen  
eerste stem die nimmer zweeg. 
Zie de mens door U geschapen, 
waarom zijn wij woest en leeg 
als de dood zo zwaar en dicht? 
Spreek ons open naar uw licht. 

 

Welkom 
 

Bemoediging: V: De Naam van onze God is ‘Ik ben er’ 
 G: DIE HEMEL EN AARDE GEMAAKT HEEFT. 
 

Groet V: Ook vandaag is God hier bij ons allemaal 
 G: EN BIJ DE HELE WERELD.  
 

We gaan zitten 
 
Lied:  486  
 

DONKER, SPANNEND? 
 

Gezellig! 
 

Hervertelling:  Lucas 2: 1 - 5 
 

Spannend! 
 

Kyrielied:  505 
 

Spannend? 
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HET KERSTVERHAAL ALS LICHT TEMIDDEN VAN WAT SPANNEND IS 
 

Genesis 1: 1 - 5 (uit: Gerrie Huiberts/Anne Westerduin: ‘Het begon met licht’ – 
(Bijbelverhalen voor groot en klein) 

 

 V: In het begin was er nog helemaal niets. Geen mensen, geen dieren, geen bomen, 
geen planten. Alles was woest en leeg en donker. Allen de adem van God was er. 
De Geest van God zweefde boven het water. Overal was het koud en donker en 
akelig, alles door elkaar.  

 

 Engel: Daarom riep God het licht. Hij zei: ‘Er moet licht zijn!’. En er was licht. En God zag 
dat het licht goed was. Toen zei God: ‘Donker! Jij mag niet het machtigst zijn van 
alles. Jij bent niet de baas over het licht. Jij mag tot hier en niet verder.  

  Licht, jou noem ik dag. En donker, jou noem ik nacht’. En zo werd het avond en 
het werd morgen, dat was de eerste dag.  

 

Hervertelling:  Lucas 2: 5 - 7  
 

Lied:  ‘Luid klokje Klingelingeling’  (2x gezongen)  
 

 onder 50 jaar: Luid klokje klingelingeling, luid klokje kling. 
  Laat de boodschap horen, Jezus is geboren! 
 allen: Met die blijde klanken, willen wij God danken.  
  Luid klokje kling.  
 

Over de geboorte van het licht in ons en door ons, door licht op ons 
 

Lied:  503  
 

Hervertelling: Lucas 2: 8 - 15  
 

In beweging komen 
 

Lied: 509  (meermalen herhaald) 
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Parel van liefde, 
kwetsbare held, 
jij bent gekomen  
als dauw op het veld. 

  3 Vindplaats van liefde, 
dauwdruppel, kind, 
jij laat je vinden  
door wie je bemint. 

4 Kindje van vrede, leer ons te zijn 
vindplaats van liefde in deze woestijn. 
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Hervertelling  Lucas 2: 16 - 19  
 
Lied:  ‘Er is een kindeke geboren op aard’ 
 

Er is een kindeke geboren op aard, (2x) 
‘t kwam op de aarde voor ons allemaal. (2x) 
 

't Kwam op de aarde en 't had er geen huis (2x) 
't Kwam op de aarde en 't droeg al zijn kruis (2x) 
 

Er is een Kindeke geboren in ’t strooi, (2x) 
't lag in een kribbe, bedekt met wat hooi. (2x)  
 

‘t Kwam op de aarde voor ons allegaar (2x) 
en wenst ons allen een zalig nieuw jaar. (2x) 

 

BIDDEN, DANKEN, DELEN, ZEGEN 
 
Gebeden 
 
Dankjewel! 
 
Samen delen:  de collecte 
 

1. Kerk-in-actie-project Moldavië    (zie ook onderaan de orde van dienst) 
2. Voor het eigen kerkenwerk 
 
Hervertelling:  Lucas 2: 16 - 19 
 
Zegen  beantwoord met gezongen 'Amen' 
 
Lied:  ‘Ere zij God’  (staande) 
 

 Ere zij God in de hoge en vrede op aarde,  
 in de mensen een welbehagen 
 
Orgelspel   
 
 

* Na de dienst is er koffie, thee of limonade 
 
* Voor uw bijdrage aan de collecte van deze week kunt u gebruik maken 

van de Scipio-App. U kunt uw bijdrage ook overmaken op rekening-
nummer NL15 RABO 0373 7365 17 ten name van Diaconie Protestantse 
Gemeente Culemborg, onder vermelding van 'kerkdienst 25 december'.   
U kunt ook de QR-code hiernaast scannen.  

 In beide laatste gevallen  is de verdeling: 60% voor het diaconale doel en 
40% voor kerkdienst en ons kerkenwerk. 

 Bij de uitgang van de kerk is ook een collectebus voor een contante gift. 


