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OPENING 
 
Orgelspel  
 
Welkom op het feest voor iedereen 
 
Mededelingen 
 
Bemoediging: V: Onze hulp is in de naam van de Heer 
 G: DIE HEMEL EN AARDE GEMAAKT HEEFT. 
 

Aanvangslied Psalm 24: 1, 2 en 5  
 
WIE IS TOCH DIE MENS? 
 
De kinderen komen naar voren. 
 
Drie evangelieverhalen over de boodschap van Jezus 
 
Luister- en meezinglied: ‘Je mag er zijn’ (tekst en melodie: Herman Boon) 
 
Gebed: ‘Het is niet overal feest’ 
 
Het verhaal van de intocht van Jezus in Jeruzalem  

(uit: Woord voor woord, blz. 100 vv – Karel Eykman/Bert Bouman) 
 

‘Daar komt hij aan, daar komt hij aan! Kijk daar, de man uit Nazareth, waar al zoveel 
over verteld is’. ‘Hij ziet er niet uit als een gewone koning, die hoort op een paard 
met goud’. ‘Juist daarom. Gewoon een man op ezeltje. Dat zou koning Herodes 
moeten zien, die opschepper! Of die plechtige priesters! Kom mee, mensen. Doe 
mee! Daar komt hij aan! Hij kan een koning van óns soort zijn. Met hem zal het 
beginnen!’. ‘Ja’, riepen sommigen, en ze zwaaiden met hun hoofddoeken of met 
takken die ze gauw van de bomen braken. En iedereen kreeg er plezier in om voor 
deze koning te juichen. ‘Maak ons vrij – maak ons vrij – maak ons vrij!’. Iedereen 
ging meeroepen en meeklappen. ‘Maak ons vrij – maak ons vrij!’ Zo ging er een 
vrolijke optocht de nauwe straatjes door. Het was niet zo deftig en zo mooi als 
wanneer er echte hoge mensen kwamen, maar dit was véél leuker! 

 
Lied:  553  (couplet 1 voorgezongen, daarna allen: couplet 1 - 4) 
 
 De kinderen gaan tijdens het naspel naar de consistorie om het feest voort te zetten. 
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EEN FEESTJE VOOR IEDEREEN? 
 

Jezus op het tempelplein   (uit: Woord voor Woord, vervolg) 
 

Toen ze er waren, bij die prachtige beroemde tempel, werd iedereen een beetje 
stil. Want niemand wist wat er zou gebeuren. Jezus keek strak voor zich uit. ‘Hebt 
u al geld voor de collecte meneer? U mag daarbinnen alleen Joods geld geven, niet 
van die Romeinse kwartjes, zoals u daar hebt. Voor twee Romeinse kwartjes geef 
ik u één echt, door priesters goedgekeurd kwartje. Geeft U maar hier!’ 
‘Wat is dit? Hebben jullie van God een handeltje gemaakt? Verdienen jullie er goed 
aan? Ja? Dan zal God je wel dankbaar wezen, he? Jij mag je centen houden!’ Jezus 
gooide het hele loketje om met de man er nog in. En even verderop gooide hij een 
betaaltafel om. Hij strooide een geldkist rinkelend uit over het plein en gaf er nog 
een trap tegen. Overal waren nu winkeliertjes aan het grabbelen en overal stonden 
mensen te grinniken.  

 

‘Over ons onvermogen om het een feestje voor iedereen te laten zijn’ 
 

Lied:  558  (allen: couplet: 1, 4, 7 en 10, vrouwen: 2, 5, en 8, mannen: 3, 6 en 9)  
 

PALMPASEN 
 
De kinderen in de tempel  (uit: Bijbel in Gewone Taal) 
 

Toen kwamen er blinden bij Jezus in de tempel, en mensen die niet konden lopen. 
Jezus maakte hen beter. De priesters en de wetsleraren zagen de wonderen die 
Jezus deed. En ze hoorden dat kinderen in de tempel riepen: ‘Alle eer aan God! Leve 
de Zoon van David!’ De priesters en de wetsleraren werden kwaad en zeiden tegen 
Jezus: ‘Hoort u wat die kinderen roepen?’ Jezus zei: ‘Jazeker. In de heilige boeken 
staat: «God zorgt ervoor dat kleine kinderen zingen over zijn macht.» Jullie kennen 
die woorden toch wel?’ 
 

Lied: 555  (steeds herhaald) 
 

 De kinderen komen met de Palmpasenstokken de kerkzaal binnen. 
 
Dankgebed, voorbeden, stil gebed en ‘Onze Vader’ 
 
Collecten: 1. Kerk-in-Actie-project Moldavië    (zie ook onderaan de orde van dienst) 
 2. Voor het eigen kerkenwerk 
 
Slotied:  556 
 
Zegen 
 
Orgelspel  
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* Vanavond, Grote of Barbarakerk, 19:00 uur:  uitvoering Johannes Passion  van J.S. Bach, 

uitgevoerd door Barbaracantorij, Concerto da Fusignano en solisten, o.l.v. Marijn Slappendel 
 
* Woensdag 27 maart, Grote of Barbarakerk (glazen deur), 18:00 uur: vastenmaaltijd,  
 18:45: Vesper  (georganiseerd door de Evangelisch Lutherse Gemeente) 
 
* Voor uw bijdrage aan de collecte van deze week kunt u gebruik maken 

van de Scipio-App. U kunt uw bijdrage ook overmaken op rekening-
nummer NL15 RABO 0373 7365 17 ten name van Diaconie Protestantse 
Gemeente Culemborg, onder vermelding van 'kerkdienst 24 maart’.  
U kunt ook de QR-code hiernaast scannen.  

 In beide laatste gevallen  is de verdeling: 60% voor het diaconale doel 
en 40% voor kerkdienst en ons kerkenwerk. 

 Bij de uitgang van de kerk is ook een collectebus voor een contante gift. 


