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WAKEN 
 

We komen binnen in stilte 
 

Lied:  592: 1 en 2  (couplet 1: zanggroep, couplet 2: allen) 
 

1 Stil ligt de tuin rondom het witte graf 
waar zich de Heer voor ons verloren gaf. 
Vrouwen en vrienden gaan rouwend in het zwart. 
Zwaar als een steen weegt droefheid op hun hart. 
Hoop is vervlogen en vriendschap weggevlucht. 
Alles wat leeft, ja heel de schepping zucht. 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Lezing:  Matteüs 27: 57 - 61 
 

Toen de avond gevallen was, arriveerde er een rijke man die uit Arimatea 
afkomstig was. Hij heette Josef en was ook een leerling van Jezus geworden. Hij 
meldde zich bij Pilatus en vroeg hem om het lichaam van Jezus. Hierop gaf Pilatus 
bevel het aan hem af te staan. Josef nam het lichaam mee, wikkelde het in zuiver 
linnen en legde het in het nieuwe rotsgraf dat hij voor zichzelf had laten uithouwen. 
Daarna rolde hij een grote steen voor de ingang van het graf en vertrok. Maria van 
Magdala en de andere Maria gingen tegenover het graf zitten en bleven daar 
achter. 
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Lied:  ‘Wij noemen je naam’  
 

 Tekst: René van Loenen, melodie: Marijn Slappendel 
 
 
 
 

    
 
 
 
 
 

  2 Wij noemen je naam  
om wie je was: 
een mens als wij. 
Je zwijgen raakt ons diep,  
je zwijgen raakt ons stil verdriet. 

 

Lezing:  Matteüs 27: 62 - 66 
 

De volgende dag, dus na de voorbereidingsdag, gingen de hogepriesters en de 
farizeeën samen naar Pilatus. Ze zeiden tegen hem: ‘Heer, het schoot ons te 
binnen dat die bedrieger, toen Hij nog leefde, gezegd heeft: “Na drie dagen zal Ik 
uit de dood worden opgewekt.” Geeft u alstublieft bevel om het graf tot de derde 
dag te bewaken, anders komen zijn leerlingen Hem heimelijk weghalen en zullen 
ze tegen het volk zeggen: “Hij is opgewekt uit de dood,” en die laatste leugen zal 
nog erger zijn dan de eerste.’ Pilatus antwoordde: ‘U kunt bewaking krijgen. Ga nu 
en regel het zo goed als u kunt.’ Ze gingen naar het graf en beveiligden het door 
het te verzegelen en er bewakers voor te zetten. 

 

Inleidende woorden bij de wake 
 

Uitspreken van intenties en aansteken van een kaarsje. 
Voor wie de dienst live elders meebeleeft: u kunt tijdens de dienst een intentie voor 
wie/waarvoor u wilt waken via WhatsApp sturen naar Wilko Nijkamp (06-11 84 70 64). 
Hij zal deze dan uitspreken en zorgdragen voor het aansteken van een kaarsje.  

 

Tafelgebed: ‘Gij die de stomgeslagen mond verstaat’  
 tekst: Huub Oosterhuis, melodie: Antoine Oomen 
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zanggroep  2 
 
Nooit sprak een mens als hij, in hem verstonden 
wij uw bestaan, de zin van ons bestaan. 
Hij is uw woord geweest, hij heeft volbracht 
alle gerechtigheid, een mens voor allen. 

 

  zanggroep  4 
 
Waarom genadeloos vernietigd worden 
de armsten van de wereld uw geliefden; 
waarom wij die met weinigen bezitten 
wat allen toebehoort, uw woord niet doen, 

  zanggroep  5 
 
geen wereld maken die in vrede is, 
een nieuwe orde van gerechtigheid 
Gij die ons hebt gezegd wat leven is: 
te doen wat goed is, recht, elkaar bevrijden. 

 
allen  6 

 

(melodie couplet 3): 
Gij die dit woord ons ingegeven hebt, 
een bron van kracht en moed en zeker weten, 
Gij die het licht in ons geschapen hebt, 
dat niet de duisternis ons overmeestert, 

  zanggroep  7 
 
dat niet het laatste woord is aan de dood – 
Gij die tot hier ons vasthoudt in het leven 
Gij die ons afgestemd hebt op uw stem 
Gij die ons hebt geschapen naar U toe, 
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‘Onze Vader’ 
 

Delen van brood en wijn 
 

HET LICHT VAN PASEN 
 

Waken als hoop levend houden 
 

Lied: 427  (1x zangroep, 1x allen) 
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Opstandingsevangelie: Matteüs 28: 1 - 10 
 

Na de sabbat, bij het ochtendgloren van de eerste dag van de week, kwam Maria 
van Magdala met de andere Maria naar het graf kijken. Plotseling begon de aarde 
hevig te beven, want een engel van de Heer daalde af uit de hemel, liep naar het 
graf, rolde de steen weg en ging erop zitten. Hij lichtte als een bliksem en zijn 
kleding was wit als sneeuw. De bewakers beefden van angst en vielen als dood 
neer. De engel richtte zich tot de vrouwen en zei: ‘Wees niet bang, ik weet dat jullie 
Jezus, de gekruisigde, zoeken. Hij is niet hier, Hij is immers uit de dood opgewekt, 
zoals Hij gezegd heeft. Kijk, dit is de plaats waar Hij gelegen heeft. En ga nu snel 
naar zijn leerlingen en zeg hun: “Hij is opgewekt uit de dood, en dit moeten jullie 
weten: Hij gaat jullie voor naar Galilea, daar zul je Hem zien.” Onthoud dat ik jullie 
dit gezegd heb.’ 
Ontzet en opgetogen verlieten ze het graf; ze haastten zich om het aan zijn 
leerlingen te vertellen. Op dat moment kwam Jezus hun tegemoet en groette hen. 
Ze liepen op Hem toe, grepen zijn voeten vast en aanbaden Hem. Daarop zei Jezus: 
‘Wees niet bang. Ga mijn broeders vertellen dat ze naar Galilea moeten gaan, daar 
zullen ze Mij zien.’ 

 
De nieuwe Paaskaars wordt ontstoken 
 
Lied: 600: 1 - 4  

 

2 Licht, geschapen, uitgesproken, 
licht, dat straalt van Gods gelaat, 
licht uit licht, uit God geboren, 
groet ons als de dageraad! 

4 Licht, verschenen uit den hoge, 
licht, gedompeld in de dood. 
licht, onstuitbaar, niet te doven, 
zegen ons met morgenrood! 

3 Licht, aan liefde aangestoken, 
licht, dat door het donker brandt, 
licht, jij lieve lentebode, 
zet de nacht in vuur en vlam! 
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DOOPGEDACHTENIS 
 

Een enkel woord 
 

Lied:  612  (couplet 1: zanggroep, couplet 2 en 3: allen) 
 

1 Wij komen als geroepen 
en aan het licht gebracht. 
Het leven te begroeten 
heeft God ons toegedacht. 

 Wij komen als geroepen, 
getekend met een naam, 
van ongeweten toekomst 
de mede-erfgenaam. 

 

 

3 Getekend voor ons leven 
als kind'ren van het licht, 
gezaaid op hoop van zegen, 
de dag als vergezicht. 
God, breng ons zelf op adem 
en treed in ons bestaan. 
Bezegel onze vreugde 
hier met uw eigen naam! 
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Doopgedachtenis 
 

Om onze doop te gedenken gaan we in een grote kring staan. We gedenken onze doop 
door het hardop uitspreken van onze doopnamen.  
Beleeft u deze dienst elders vandaan mee, omdat u niet in de kerk kunt zijn en vindt u het 
fijn als uw doopnamen klinken, stuur dan voorafgaand aan de dienst een e-mail naar 
wilko.nijkamp@pknculemborg.nl met uw doopnamen. Wilko zal uw doopnamen dan 
noemen. Bent u niet gedoopt, weet u zich dan ook welkom in de kring. Noem, als u dat 
wilt, uw naam! 

 
Slotgebed  (met stil gebed) 
 

Slotlied:  625 

 

2 Onder steen bedolven 
lijkt de liefde Gods. 
Rest haar niets dan rusten 
in de harde rots? 
Diep in het graf 
is Hij de weg gegaan 
van het zaad dat stervend 
nieuw ontkiemt tot graan. 

3 Zaad van God, verloren 
in de harde steen 
en ons hart, in doornen 
vruchteloos alleen – 
heen is de nacht, 
de derde dag breekt aan. 
Liefde staat te wuiven 
als het groene graan. 

 

Zegen 
 
Orgelspel 


