
Open Hof Aanvang: 10.00 uur 

 
 

Orde van dienst 
 

16 juni 2024 
 

 
 

Met afscheid van kerkrentmeesters  
en verwelkoming van een diaconaal medewerker 

 
 
Voorganger: ds. Martin Walton 
Ouderling van dienst: Ietje Staal 
Lector: Janny Stolte 
Organist: Marijn Slappendel 
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VOORBEREIDING 
 

Orgelspel  
 

Welkom en mededelingen  
 

De tafelkaarsen worden aangestoken  (hierna gaan we staan) 
 

Bemoediging: V: Onze hulp is in de naam van de Heer 
 G: DIE HEMEL EN AARDE GEMAAKT HEEFT. 
 

Drempelgebed:  V: God, die van mensen houdt,  
  wij leggen onszelf aan U voor  
  met alles wat ons bezighoudt,  
  met alles wat ons lukt  
  en alles waarin wij falen. 
  Help ons ons leven steeds opnieuw te leven  
  in het licht van uw heil.  
 G: GEEF ONS HET HART OM U TE VERWACHTEN  
  EN ELKAAR IN LIEFDE TE ONTVANGEN. AMEN  
 

Aanvangslied: Psalm 84c: 1, 2  –  ‘Ik hunker, o God, naar uw huis’ 
 (uit: ‘Psalmen anders’, melodie Psalm 84)  

1 Ik hunker, o God, naar uw huis. 
Daar kom ik als een pelgrim thuis. 
Ik ben op weg in het vertrouwen 
dat ik de toegang vinden zal. 
Ik zie de mus en zwaluw al 
die in uw tuin hun nesten bouwen. 
De droge grond waarop ik sta 
wordt groen waar ik uw richting ga. 

2 O God, hoor hoe ik tot u bid: 
geef, tot ik aan uw tafel zit, 
dat u mij als een zon zult leiden. 
Met u als schild ben ik niet bang. 
Al moet ik duizend dagen lang 
dwars door dit dal een weg bereiden: 
als straks uw poorten opengaan 
dan zal ik op de drempel staan. 

 

Groet: V: De Eeuwige zij met u. 
 G: OOK MET U ZIJ DE EEUWIGE. 
 

We gaan zitten 
 

Kyrie: Laten we God aanroepen om ontferming voor de nood 
 van de wereld … 
 Kyrielied: 301k  (met voorzang) 
 

Gloria: Wij zegenen Gods naam, want sterker dan de dood is Gods liefde 
 en verder dan onze nood reikt Gods trouw. 
 Glorialied: 324  –  ‘Wat vrolijk over U geschreven staat’ 
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Inleiding op de dienst 
 

DE SCHRIFTEN 
 

Gebed bij de opening van de Schriften 
 

Lezing: Ezechiël 17: 22 - 24 
 

Dit zegt God, de Eeuwige: Ikzelf zal uit de top van de hoge ceder, tussen de bovenste 
takken, een teer twijgje wegplukken, en dat zal Ik planten op een hoge en verheven 
berg. Op de hoogste berg van Israël zal Ik het planten, het zal takken dragen en 
vruchten voortbrengen, en een prachtige ceder worden. In die boom, in de schaduw 
van zijn takken, zullen vogels wonen, alle soorten vogels die er zijn. En alle bomen op 
aarde zullen beseffen dat Ik, de Eeuwige, het ben die een hoge boom velt en een 
kleine boom doet groeien, die een gezonde boom laat verdorren en een verdorde 
boom weer laat bloeien. Wat Ik, de Eeuwige, gezegd heb, zal Ik doen.”’. 

 

Lied:  984: 1 - 4  –  ‘Gezegend die de wereld schept’ 
 

Evangelielezing: Marcus 4: 26 - 34 
 

En Hij zei: ‘Het is met het koninkrijk van God als met een mens die zaad uitstrooit op 
de aarde: hij slaapt en staat weer op, dag in dag uit, terwijl het zaad ontkiemt en 
opschiet, ook al weet hij niet hoe. De aarde brengt uit zichzelf vrucht voort, eerst de 
halm, dan de aar, en dan het rijpe graan in de aar. Maar zo gauw het graan het 
toelaat, slaat hij er de sikkel in, omdat het tijd is voor de oogst.’ 
En Hij zei: ‘Waarmee kunnen we het koninkrijk van God vergelijken en door welke 
gelijkenis kunnen we het voorstellen? Het is als een zaadje van de mosterdplant, het 
kleinste van alle zaden op aarde wanneer het gezaaid wordt. Maar als het na het 
zaaien opschiet, wordt het het grootste van alle planten en krijgt het grote takken, 
zodat de vogels van de hemel in zijn schaduw kunnen nestelen.’ 
Met zulke en andere gelijkenissen verkondigde Hij hun Gods boodschap, voor zover 
ze die konden begrijpen; Hij sprak uitsluitend in gelijkenissen tegen hen, maar wan-
neer Hij alleen was met zijn leerlingen, verklaarde Hij hun alles. 
 

Lied:  984: 5 en 6 
 

Overdenking 
 

Orgelspel 
 

BELIJDENIS, AFSCHEID, VERWELKOMING 
 
Belijdend lied:  765: 1, 4 en 5  –  ‘Gij hebt met uw brede gebaren’ 
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Afscheid  van Wim den Burger en Henk van Dijk als kerkrentmeester 
 

Afscheidswoorden 
 

Dankwoorden en kaarsen 
 

Lied:  426  –  ‘God zal je hoeden’ 
 

Presentatie  van Peter Kaan als diaconaal medewerker 
 

 Inleiding 
 

Voorstellen 
 

Belofte 
 

Welkomstwoorden en roos 
 

Lied:  426  –  ‘God zal je hoeden’ 
 
GEBEDEN EN GAVEN 
 

Dankgebed, voorbeden, stil gebed en ‘Onze Vader’ 
 Gezongen respons:  lied 368h  –  ‘Vervul ons met uw Geest’ 
 

Collecten: 1. Moldavië-project Kerk in Actie Culemborg       (zie ook hieronder) 
 2. Voor het eigen kerkenwerk 
 

Slotlied:  362: 1 en 2  –  ‘Hij die gesproken heeft een woord dat gáát’  (staande) 
 

Zegen beantwoord met gezongen 'Amen' 
 

De tafelkaarsen worden gedoofd 
 

Orgelspel  
 
* Na de dienst is er koffie, thee of limonade. 
 
* Vanavond, Grote of Barbarakerk, 19:00 uur: Avondgebed, met koormuziek uit de romantiek 

door de Barbaracantorij en Sura Cantat uit Dordrecht. 
 
* Voor uw bijdrage aan de collecte van deze week kunt u gebruik maken 

van de Scipio-App. U kunt uw bijdrage ook overmaken op rekening-
nummer NL15 RABO 0373 7365 17 ten name van Diaconie Protestantse 
Gemeente Culemborg, onder vermelding van 'kerkdienst 16 juni 2024'.   
U kunt ook de QR-code hiernaast scannen.  

 In beide laatste gevallen is de verdeling: 60% voor het diaconale doel 
en 40% voor kerkdienst en ons kerkenwerk. 

 Bij de uitgang van de kerk is ook een collectebus voor een contante gift. 


