
Grote of Barbarakerk  Aanvang: 10.00 uur 

 
 

Orde van dienst 
 

29 september 2024 
 
 

 
 
 

Gezinsdienst 
 

Thema: ‘Gedoe in het gezin – over Jozef’ 
 
 
 
 

Voorganger: Ds. Leendert Terlouw, Veenendaal 
Voorbereidingsgroep: Gill Gort, Monique Eichelberg, Nanja van der Vegt, 

Michael de Graaf, Alexandra van den Berg 
Ouderling van dienst: Jan Goed 
Lector: Annie Thole 
Organist: Marijn Slappendel 
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VOORBEREIDING 
 
Orgelspel  
 
Welkom en mededelingen  
 

De tafelkaarsen worden aangestoken  (hierna gaan we staan) 
 
Bemoediging: V: Onze hulp is in de naam van de Heer 
 G: DIE HEMEL EN AARDE GEMAAKT HEEFT. 
 
Drempelgebed: V: God, die van mensen houdt,  
  wij dank U dat wij hier 
  mogen komen zoals wij zijn 
  klein en groot, jong en oud, 
  om samen van uw goedheid te horen 
  en om uw liefde te vieren 
 G: MAAK ONS KIND AAN HUIS  
  EN ZEGEN ONS MET UW GOEDHEID EN LIEFDE 
  AMEN  
 
Aanvangslied: Psalm 84 : 1, 2  – Hoe lieflijk, hoe goed’  
 
Groet: V: De Heer zij met u. 
 G: OOK MET U ZIJ DE HEER. 
 

We gaan zitten 
 
Kyrie Laten we de Heer aanroepen om ontferming voor de nood 
en gloria: van de wereld en zijn naam prijzen, want sterker dan de dood is 
 zijn liefde en verder dan onze nood reikt zijn trouw. 
 Kyrie- en glorialied: 274 – ‘Wij komen hier ter ere van uw naam’ 
 
DE SCHRIFTEN 
 
Gebed van de zondag  
 
Inleiding op de dienst:  Jozef verteld en verbeeld 
 
Lezing:  Genesis 37 : 1-2  (NBV 21) 

 

Jakob vestigde zich in Kanaän, het land waar ook zijn vader als vreemdeling gewoond 
had. Dit is de geschiedenis van Jakob en zijn nakomelingen. 
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Jozef, die inmiddels zeventien jaar was, weidde gewoonlijk samen met zijn broers       
de schapen en geiten; hij hielp de zonen van zijn vaders vrouwen Bilha en Zilpa, en de 
kwade geruchten die over zijn broers de ronde deden vertelde hij aan hun vader door. 

 
Luisterlied:  ‘Jozef had een jas’  – Elly & Rikkert 

 Jozef, Jozef, Jozef had een jas. 
Een jas een jas, een wonderlijke jas, 
een jas met honderd kleuren: 
wat kon er nog gebeuren, met Jozef? 
 

Jozef, Jozef, Jozef had een droom. 
Een droom, een droom,  
een wonderlijke droom 
van elf korenschoven, 
die allemaal voor hem bogen; 
een jas met honderd kleuren: 
wat kon er nog gebeuren, ,met Jozef? 
 

Jozef, Jozef, Jozef had een droom 
Alweer, alweer, hij droomde deze keer 
van zon en maan en sterren, 
die eerden hem van verre; 
van elf korenschoven… ; 
een jas met honderd kleuren: 
wat kon er nog gebeuren, met Jozef? 
 

Jozef, Jozef, Jozef in de put. 
De put de put, een hele diepe put, 

waaruit kamelenhoeders 
hem kochten van zijn broeders 
en naar Egypte brachten, 
daar droomde hij alle nachten 
van zon en maan en sterren…; 
die elf korenschoven …; 
een jas met honderd kleuren: 
wat kon er nog gebeuren, met Jozef? 
 

Jozef, Jozef, Jozef kreeg een troon. 
Een troon, een troon 
en zelfs een gouden kroon. 
Die kreeg hij als beloning, 
hij werd de onderkoning 
en al zijn broeders kwamen 
eerbiedig bij hem samen. 
De zon en maan en sterren …; 
die elf korenschoven …; 
een jas met honderd kleuren: 
wat kon er nog gebeuren, met Jozef? 
Jozef, Jozef, Jozef had een jas. 

 
Scene 1:  Jas + dromen 

 Verteller 

 Uitspelen 

 Verteller 

 Stukje preek 
 

Scene 2:  Op zoek naar broers + in de put + karavaan 

 Verteller 

 Uitspelen 

 Lied:  166B: 1, 2   –  ‘Jozef zoekt zijn grote broers’ 

 Verhaal op podium 

 Lied:  166B: 3, 4  –  ‘Lange jaren gaan voorbij’ 
 

Scene 3:  Ontmoeting – Jozef en zijn broers + verzoening 

 Verteller 

 Uitspelen 

 Zingen:  166B: 5  –  ‘God heeft alles omgekeerd’ 
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Luisterlied: ‘Onder, boven, voor en achter’ – Ellen en Joost Laninga 
 Refrein: 
Onder, boven, voor en achter, 
God is altijd bij mij. 
Onder, boven, voor en achter, 
God is om mij heen. 
 

Al vlieg ik met het vliegtuig 
naar een heel ver land 
of vaar ik naar een eiland 
met een prachtig strand. 
Al loop ik naar de buurvrouw 
aan de overkant; 

ik ben nooit in mijn eentje, want… 
 

Refrein 
 

Al ga ik naar mijn oma 
met de trein en bus 
of speel ik op het schoolplein 
met mijn broer en zus. 
Al loop ik voor mijn moeder 
naar de brievenbus; 
God is altijd bij mij, dus… 
 

Refrein 
 

De kinderen nemen hun lantaarn mee en gaan naar de kindernevendienst 
 

Overdenking 
 

Orgelspel   
 
BELIJDENIS, GEBEDEN EN GAVEN 
 

Belijdend lied:  943   –   ‘God gaat zijn ongekende gang’ 
 (couplet 1 en 6: allen; 2 en 4: mannen; 3 en 5: vrouwen) 

 

Dankgebed, voorbeden, stil gebed en ‘Onze Vader’ 
 
De kinderen komen terug uit de kindernevendienst 
 

Collecten: 1. Voedselgroep Culemborg  
 2. Voor het eigen kerkenwerk 
 

Slotlied: 416  (staande)  
 ‘Ga met God en Hij zal met je zijn’ 
 

Zegen  beantwoord met gezongen 'Amen' 
 

De tafelkaarsen worden gedoofd 
 

Orgelspel  
 
 

* Na de dienst is er koffie, thee of limonade 
 

* Vanavond 19:00, Barbarakerk: Vesper Raad 
van Kerken Culemborg (ingang glazen deur) 

Voor uw bijdrage aan de collecte van 
deze week kunt u gebruikmaken van de 
Scipio-App of de QR-code scannen.  
U kunt uw bijdrage ook overmaken op 
rekeningnr. NL15 RABO 0373 7365 17 
ten name van Diaconie Protestantse 
Gemeente Culemborg, onder vermel-
ding van 'kerkdienst 29 september'.   
Er is ook een collectebus voor een con-
tante gift bij de uitgang van de kerk. 
Bij het overmaken 
en bij een contante 
gift is de verdeling: 
60% voor het diaco-
nale doel en 40% 
voor  de kerkdienst 
en ons kerkenwerk. 


