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VOORBEREIDING

Orgelspel

Welkom en mededelingen

De tafelkaarsen worden aangestoken (hierna gaan we staan)

Bemoediging: V: Onze hulpisin de naam van de Heer
G: DIE HEMEL EN AARDE GEMAAKT HEEFT.

Drempelgebed: V: Eeuwige, zie ons hier staan
en zie wat wij op onze schouders dragen,
wat ons neerdrukt,
wat ons kracht geeft.
Zie wat ons onze ogen doet neerslaan,
voel onze spijt om wat anders had gemoeten.
G: NEEM DE ZWAARTE VAN ONS AF,
ZODAT WE RECHTOP KUNNEN STAAN
EN MET HEEL ONS WEZEN DURVEN HOPEN EN GELOVEN . AMEN

Aanvangslied: Psalm 25:1en2

Groet: V: De Heer zijmet u.
G: OOK MET U ZIJ DE HEER.

We gaan zitten

Kyrie: Laten we de Heer aanroepen om ontferming voor de nood
van de wereld ...
Na 'Heer ontferm U’ zingen we telkens: lied 458 a
ZUIVERE VLAM, VERDRIJF MET JE LICHT DE ANGSTEN VAN ONS HART.

Gebed van de zondag
Inleiding op de dienst

DE SCHRIFTEN

Open Hof Aanvang: 10.00 uur

Brieflezing: 1 Tessalonicenzen 3: 9-13 (NBV 21)

Kunnen we God ooit genoeg voor u danken, voor alle vreugde die u ons schenkt ten
overstaan van onze God? Wij bidden dag en nacht met volle overgave dat we u weer



zullen zien en kunnen aanvullen wat er nog aan uw geloof ontbreekt. Mogen God, Zegen beantwoord met gezongen ‘Amen’
onze Vader, en onze Heer Jezus ons pad naar u leiden. Moge de Heer uw liefde voor
elkaar en ieder ander groter maken, zodat uw liefde even overvloedig wordt als onze
liefde voor u. Moge de Heer u door die liefde kracht geven, zodat u zuiver en heilig
voor onze God en Vader zult staan wanneer onze Heer Jezus komt met al zijn heiligen.
Amen.

De tafelkaarsen worden gedoofd

Orgelspel

Lied: 976

Evangelielezing: Lucas 21: 25-33 (NBV 21)

Dan zullen er tekenen zijn aan de zon en de maan en de sterren, en op aarde zullen de
volken sidderen van angst voor het gebulder en het geweld van de zee; de mensen
zullen bezwijken van angst om wat er met de wereld zal gebeuren, want de hemelse
machten zullen wankelen. Maar dan zullen ze op een wolk de Mensenzoon zien
komen, bekleed met macht en grote luister. Wanneer dat alles staat te gebeuren, richt
je dan op en hef je hoofd, want jullie verlossing is nabij!’

Hij vertelde hun ook een gelijkenis: 'Kijk naar de vijgenboom en al de andere bomen.
Als je ziet dat ze vitlopen, weet je dat de zomer in aantocht is. Zo moeten jullie ook
weten, wanneer je die dingen ziet gebeuren, dat het koninkrijk van God nabij is. 1k
verzeker jullie: deze generatie zal zeker nog niet verdwenen zijn wanneer al die dingen
gebeuren. Hemel en aarde zullen verdwijnen, maar mijn woorden verdwijnen nooit.

Lofprijzing: lied 339a (staande)
U KOMT DE LOF TOE, U HET GEZANG,
U ALLE GLORIE, O VADER, O ZOON, O HEILIGE GEEST,
IN ALLE EEUWEN DER EEUWEN.

Overdenking
Orgelspel

BELIJDENIS, GEBEDEN EN GAVEN

* Nade dienst is er koffie, thee of limonade

Belijdend lied: 460

* Voor uw bijdrage aan de collecte van deze week kunt u gebruikmaken van

Dankgebed, voorbeden, stil gebed en ‘Onze Vader’ de Scipio-App of de QR-code hiernaast scannen.
U kunt uw bijdrage ook overmaken op rekening NL15 RABO 03737365 17
Collecten: 1. Interkerkelijk Hulpfonds (zie ook hieronder) ten name van Diaconie Protestantse Gemeente Culemborg, onder
2. Voor het eigen kerkenwerk vermelding van 'kerkdienst 1 december 2024'".

Er is ook een collectebus voor een contante gift bij de uitgang van de kerk.
Bij het overmaken en bij een contante gift is de verdeling: 60% voor het
diaconale doel en 40% voor de kerkdienst en ons kerkenwerk.

Slotlied:  452:1 en 3 (staande)



