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VOORBEREIDING 
 

Orgelspel  
 

Welkom en mededelingen  
 

De tafelkaarsen worden aangestoken (hierna gaan we staan) 
 

Bemoediging: V: Onze hulp is in de naam van de Heer 
 G: DIE HEMEL EN AARDE GEMAAKT HEEFT. 
 

Drempelgebed: V: Eeuwige, onze God, 
  wij die U nooit hebben gezien, 
 G: ZIE ONS HIER STAAN. 
 V: Wij die van U hebben gehoord, 
 G: HOOR GIJ ONS AAN. 
 V: Uw Naam is dat U mensen helpt, 
 G: WEES ONZE HULP, 
 V: en dat U alles hebt gemaakt, 
 G: MAAK ALLES NIEUW, 
 V: en dat U ons bij name kent, 
 G: LEER ONS U KENNEN. 
 V: Die bron van leven wordt genoemd, 
 G: DOE ONS WEER LEVEN. 
 V: Die hebt gezegd: Ik zal er zijn, 
 G: WEES HIER AANWEZIG. 
 

 Aanvangslied: Psalm 107: 1, 19 en 20 
 

Groet: V: De Heer zij met u. 
 G: OOK MET U ZIJ DE HEER. 
 

We gaan zitten 
 

Kyrie: Laten we de Heer aanroepen om ontferming over de nood 
 van de wereld. 
 Kyrielied: 1010: 1 t/m 4  – ‘Geef vrede, Heer, geef vrede’  
 

Gloria: Wij prijzen Gods naam, want sterker dan de dood is zijn liefde 
 en verder dan onze nood reikt zijn trouw. 
 Glorialied: 217: 1, 2, 4 en 5  –  ‘De dag gaat open…’  
 

Inleiding op de dienst  
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DE SCHRIFTEN 
 

Gebed bij de opening van de Schriften  
 

Lezing: Jesaja 2: 1-5  (NBV 21) 
 

Dit zijn de woorden van Jesaja, de zoon van Amos; het visioen dat hij zag over Juda 
en Jeruzalem. 
Eens komt de dag 
dat de berg met de tempel van de HEER rotsvast zal staan, 
verheven boven de heuvels, hoger dan alle bergen. 
Alle volken zullen daar samenstromen, 
machtige naties zullen zeggen: 
‘Laten we optrekken naar de berg van de HEER, 
naar de tempel van Jakobs God. 
Hij zal ons onderrichten, ons de weg wijzen, 
en wij zullen zijn paden bewandelen.’ 
Vanaf de Sion klinkt zijn onderricht, 
vanuit Jeruzalem spreekt de HEER. 
Hij zal rechtspreken tussen de volken, 
over machtige naties een oordeel vellen. 
Zij zullen hun zwaarden omsmeden tot ploegijzers 
en hun speren tot snoeimessen. 
Geen volk zal meer het zwaard trekken tegen een ander volk, 
geen mens zal nog de wapens leren hanteren. 
Nakomelingen van Jakob, kom mee, 
laten wij leven in het licht van de HEER. 

 

Lied: 338b  –  ‘Halleluja’ 
 

Evangelielezing:  Matteüs 5: 1-16 (NBV 21) 
 

Toen Hij de mensenmassa zag, ging Hij de berg op. Daar ging Hij zitten met zijn leer-
lingen om zich heen. Hij nam het woord en onderrichtte hen: 

 ‘Gelukkig wie nederig van hart zijn, 
want voor hen is het koninkrijk van de 

hemel. 
Gelukkig de treurenden, 
want zij zullen getroost worden. 
Gelukkig de zachtmoedigen, 

want zij zullen de aarde bezitten. 
Gelukkig wie hongeren en dorsten naar 
de gerechtigheid, 
want zij zullen verzadigd worden. 
Gelukkig de barmhartigen, 

want zij zullen barmhartigheid 
ondervinden. 

Gelukkig wie zuiver van hart zijn, 
want zij zullen God zien.  
Gelukkig de vredestichters, 
want zij zullen kinderen van God 

genoemd worden. 
Gelukkig wie vanwege de gerechtigheid 

vervolgd worden, 
want voor hen is het koninkrijk van de 

hemel. 

4 

Gelukkig zijn jullie wanneer ze je omwille van Mij uitschelden, vervolgen en van allerlei 
kwaad betichten. Verheug je en juich, want je zult rijkelijk beloond worden in de 
hemel; zo immers vervolgden ze vóór jullie de profeten. 
Jullie zijn het zout van de aarde. Maar als het zout zijn smaak verliest, hoe kan het dan 
weer zout worden gemaakt? Het dient nergens meer voor, het wordt weggegooid en 
vertrapt. 
Jullie zijn het licht voor de wereld. Een stad die op een berg ligt, kan niet verborgen 
blijven. Je steekt ook geen lamp aan om hem vervolgens onder een korenmaat weg te 
zetten, nee, je zet hem op een standaard, zodat hij licht geeft voor ieder die in huis is. 
Zo moet jullie licht schijnen voor de mensen, zodat zij jullie goede daden kunnen zien 
en eer bewijzen aan jullie Vader in de hemel. 
 

Lofprijzing: lied 339a  (staande) 
 

Overdenking 
 

Orgelspel   
 

BELIJDENIS, GEBEDEN EN GAVEN 
 
Belijdend lied: 756 1 t/m 6  –  ‘Laat komen, Heer, uw rijk’  
 
Afkondiging van overlijden (we gaan staan) 
 

Gedenklied:  ‘Wij noemen je naam’ 
 

 Tekst: René van Loenen, melodie: Marijn Slappendel 
 
 
 
 

  2 Wij noemen je naam  
om wie je was: 
een mens als wij. 
Je zwijgen raakt ons diep,  
je zwijgen raakt ons stil verdriet. 
 

  3 Wij noemen je naam 
om wie je bent: 
door God geliefd, 
gewijd in Christus’ naam, 
gewijd, gezaaid om op te staan. 

 
We gaan weer zitten 
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Dankgebed, voorbeden, stil gebed en ‘Onze Vader’ 
 

Collecten: 1. Vakantieweek West-Betuwe / Roosevelthuis (zie onderaan de 
 orde van dienst) 

 2. Voor het eigen kerkenwerk 
 

Slotlied: ‘Komen ooit voeten gevleugeld’  
 (tekst: Huub Oosterhuis, melodie lied 868) 

 

2 Dan zal ik huilen en lachen 
en drinken en slapen; 
dromen van vluchten en doden 
en huiv’rend ontwaken. 
Maar niemand vlucht, 
nergens alarm in de lucht, 
overal vrede geschapen. 

3 Dan zal ik zwaaien naar vreemden, 
zij zullen mij groeten. 
Wie was mijn vijand? Ik zal hem 
in vrede ontmoeten. 
Dan zal ik gaan 
waar nog geen wegen bestaan – 
vrede de weg voor mijn voeten. 

 

Zegen  beantwoord met gezongen 'Amen' 
 
De tafelkaarsen worden gedoofd 
 

Orgelspel  
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* Na de dienst is er koffie, thee of limonade 
 
* Voor uw bijdrage aan de collecte van deze week kunt u gebruikmaken van 

de Scipio-App of de QR-code hiernaast scannen. 
 U kunt uw bijdrage ook overmaken op rekening NL15 RABO 0373 7365 17 

ten name van Diaconie Protestantse Gemeente Culemborg, onder 
vermelding van 'kerkdienst 28 september 2025'.  

 Er is ook een collectebus voor een contante gift bij de uitgang van de kerk. 
 Bij het overmaken en bij een contante gift is de verdeling: 60% voor het 

diaconale doel en 40% voor de kerkdienst en ons kerkenwerk. 


