
Grote of Barbarakerk  Aanvang: 10.00 uur 

 
 

Orde van dienst 
 

5 oktober 2025 
 

 

Illustratie uit de Jeugdbijbel – Irene Goede 
 
 
 
 

“Hou het vuur brandend;  
blijf je Godgegeven kracht, liefde en bezonnenheid voeden” 

 
 
Voorganger: dr. Niek Brunsveld, Est 
Ouderling van dienst: Cor Bakker 
Lector: Daniël Jumelet 
Organist: Marijn Slappendel 
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VOORBEREIDING 
 

Orgelspel  
 

Welkom en mededelingen  
 

De tafelkaarsen worden aangestoken  (hierna gaan we staan) 
 

Bemoediging: V: Onze hulp is in de naam van de Eeuwige 
 G: DIE HEMEL EN AARDE GEMAAKT HEEFT. 
 

Drempelgebed: V: Eeuwige God, in vreugde en verdriet 
  komen wij voor U.  
  Wie zijn wij dat Gij ons roept, 
  dat Gij ons vinden wilt? 
 G: OPEN ONZE HARTEN EN MONDEN, 
  DAT WIJ ZINGEN U TER EER. 
  AMEN. 
 

Aanvangslied: Psalm 119a  –  Uw woord omvat mijn leven’ 
 

Groet: V: De Eeuwige zij met u. 
 G: OOK MET U ZIJ DE EEUWIGE. 
 

We gaan zitten 
 

Kyrie Laten we de Eeuwige aanroepen om ontferming voor de nood 
en gloria: van de wereld en zijn naam prijzen, want sterker dan de dood is 
 zijn liefde en verder dan onze nood reikt zijn trouw. 
 Kyrie- en glorialied:  274  –  ‘Wij komen hier’ 
 
Lied met de kinderen:  923  –  ‘Wil je wel geloven dat het groeien gaat’ 
 

Moment met de kinderen  
 

De kinderen nemen hun lantaarn mee en gaan naar de kindernevendienst 
 

DE SCHRIFTEN 
 

Inleiding op de dienst  
 

Gebed van de zondag 
 

Lezing:  2 Timoteüs 1: 6-14   (NBV 21) 
 

Daarom spoor ik je aan het vuur brandend te houden van de gave die God je schonk 
toen ik je de handen oplegde. God heeft ons niet een geest van lafhartigheid gegeven, 
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maar een geest van kracht, liefde en bezonnenheid. Schaam je er dus niet voor om 
van onze Heer te getuigen; schaam je ook niet voor mij, die omwille van Hem 
gevangenzit, maar deel in het lijden voor het evangelie, met de kracht die God je 
geeft. Hij heeft ons gered en ons geroepen tot een heilige taak, niet op grond van onze 
daden, maar omdat Hij daartoe uit genade besloten had. Deze genade was ons al vóór 
alle tijden gegeven in Christus Jezus, maar nu is ze bekend geworden doordat onze 
redder Christus Jezus is verschenen, die de dood heeft vernietigd en onvergankelijk 
leven heeft doen oplichten door het evangelie. 
Ik ben aangesteld als verkondiger, apostel en leraar van dit evangelie; daarom moet 
ik dit alles ondergaan. Maar ik schaam mij niet, want ik weet in wie ik mijn vertrouwen 
heb gesteld en ben ervan overtuigd dat Hij bij machte is om wat mij is toevertrouwd 
te bewaren, tot de grote dag aanbreekt. Neem als richtsnoer de heilzame woorden 
die je van mij hebt gehoord, houd vast aan het geloof en de liefde die we in Christus 
Jezus hebben. Bewaar door de heilige Geest, die in ons woont, het goede dat je is 
toevertrouwd. 

 

Lied:  362  –  Hij die gesproken heeft een woord dag gáát 
 

Evangelielezing:  Lucas 17: 3b-6 (NBV 21) 
 

Indien een van je broeders of zusters zondigt, spreek die dan ernstig toe; en als ze 
berouw hebben, vergeef hun. En als ze zevenmaal op een dag tegen je zondigen en 
zevenmaal naar je terugkeren en zeggen: “Ik heb berouw,” dan moet je hun vergeven.’ 
Toen zeiden de apostelen tegen de Heer: ‘Geef ons meer geloof!’ De Heer zei: ‘Als 
jullie geloof hadden als een mosterdzaadje, zouden jullie tegen die moerbeiboom 
zeggen: “Trek je wortels uit de grond en plant jezelf in de zee!” en hij zou jullie 
gehoorzamen. 
 

Lofprijzing: lied 339a  (staande) 
 U KOMT DE LOF TOE, U HET GEZANG, 
 U ALLE GLORIE, O VADER, O ZOON, O HEILIGE GEEST, 
 IN ALLE EEUWEN DER EEUWEN. 
 

Overdenking 
 

Orgelspel  
 
 
BELIJDENIS, GEBEDEN EN GAVEN 
 
Belijdend lied:  910  –  ‘Soms groet een licht van vreugde’  (staande) 
 
Afkondiging van overlijden  (we blijven staan)  
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Gedenklied:  ‘Wij noemen je naam’ 
 Tekst: René van Loenen, melodie: Marijn Slappendel 
 
 
 

  2 Wij noemen je naam  
om wie je was: 
een mens als wij. 
Je zwijgen raakt ons diep,  
je zwijgen raakt ons stil verdriet. 
 

  3 Wij noemen je naam 
om wie je bent: 
door God geliefd, 
gewijd in Christus’ naam, 
gewijd, gezaaid om op te staan. 

 

We gaan weer zitten 
 

Dankgebed, voorbeden, stil gebed en ‘Onze Vader’ 
 

De kinderen komen terug uit de kindernevendienst 
 

Collecten: 1. Stichting Hapin - voor de bevolking van Papoea (zie ook hieronder) 
 2. Voor het eigen kerkenwerk 
 

Slotlied: 181  –  ‘Een heel klein zaadje’   (staande) 
 

Zegen  beantwoord met gezongen 'Amen' 
 

De tafelkaarsen worden gedoofd 
 

Orgelspel  
 
* Na de dienst is er koffie, thee of limonade 
 

* Vanavond, Barbarakerk, 19:00 uur: Cantatevesper ‘Seelig sind die aus Erbarmen’ van 
Christoph Graupner, met medewerking van Concerto da Fusignano en de Barbaracantorij 

 

* Voor uw bijdrage aan de collecte van deze week kunt u gebruikmaken van 
de Scipio-App of de QR-code hiernaast scannen. 

 U kunt uw bijdrage ook overmaken op rekening NL15 RABO 0373 7365 17 
ten name van Diaconie Protestantse Gemeente Culemborg, onder 
vermelding van 'kerkdienst 5 oktober 2025 '.  

 Er is ook een collectebus voor een contante gift bij de uitgang van de kerk. 
 Bij het overmaken en bij een contante gift is de verdeling: 60% voor het 

diaconale doel en 40% voor de kerkdienst en ons kerkenwerk. 


