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Gemeente van onze Heer, Jezus Christus,  
 
Het is vandaag de eerste keer sinds mijn verblijf bij Tent of Nations, dat ik weer voorga in onze 
gemeente. Misschien kunt u zich wel voorstellen dat de ervaringen en ontmoetingen van zo’n 
reis je innerlijk nog veel bezighouden en lang doorwerken. Bij mij is dat in ieder geval wel zo; 
en deze ervaringen kleuren ook de blik, waarmee ik naar de lezingen van vanmorgen kijk… 
 
En dan heb ik het ik vooral de brieflezing uit 2 Timoteüs 2. Die brief van Paulus deed me 
namelijk meteen denken aan de bemoedigende brief die Daoud Nassar afgelopen zomer 
schreef aan zijn vrienden van Tent of Nations hier in Nederland. Hij zei daarin:	 

“Groeten uit de heuvels van Bethlehem, waar Tent of Nations onder bezetting haar missie 
blijft uitvoeren; ook al zijn we omgeven door nederzettingen, afgesloten wegen en flying 
checkpoints en alle dagelijkse beperkingen, die hoop proberen te verstikken. Het voelt bij 
tijden, alsof we in een openluchtgevangenis zitten. En tóch, willen wij – net als de apostel 
Paulus, die vanuit zijn gevangeniscel brieven van kracht en bemoediging schreef – ook ónze 
stem laten horen om mensen in hun kracht te zetten, zelfs vanaf deze plaats van beproeving. 
Ook al worden we nog zo ingeperkt… wij geloven dat onze geest niet gevangen gezet kan 
worden.  
• Tent of Nations gaat dóór met mensen inspireren en kracht geven,  
• Wij gaan dóór met onze toewijding aan geweldloosheid, creativiteit en geloof. Onze 

boerderij is daar een levend getuigenis van.  
• We gaan dóór met het bewerken van de grond; we planten zaden van hoop in droge, 

moeilijke grond. Want zo bereiden wij de lange weg naar gerechtigheid voor. 
Deze strijd is niet alleen óns verhaal; het is een boodschap van veerkracht, voor iedereen 
die zich overweldigd voelt door onrecht. Zo maken we samen deel uit van een beweging, 
die hoop verkondigt in het aangezicht van wanhoop. Laten we samen blijven wandelen… 
en liefde zaaien waar haat is, geloof waar twijfel is en hoop waar wanhoop is. En dank u 
dat u ons vergezelt op deze lange, lange weg naar gerechtigheid, met geloof, hoop en 
liefde.” Met dankbaarheid en vastberadenheid, Daoud Nassar  
 

Wonderlijk toch – bedacht ik me – dat iemand die in zo’n moeilijke en bedreigende situatie 
zit, zulke bemoedigende brieven aan ánderen kan schrijven. Het lijkt een beetje de omge-
keerde wereld, dat degene die zelf alle moed en kracht nodig heeft, om vol te kunnen houden, 
juist anderen inspireert en kracht geeft… En die anderen dat zijn wij – mensen zoals u en ik, 
mensen die hier een goed en veilig leven leiden…. Je eigen bemoedigende woorden voelen 
dan al gauw als een beetje “goedkoop”. 
 
Tegelijkertijd zijn wij óók mensen, die zelf zorgen hebben: over oorlogsdreiging, kwaad en 
geweld in de wereld… die bezorgd zijn over democratieën die zienderogen afbrokkelen en 
over een duister gedachtengoed dat meer en meer terrein wint in onze wereld en ook in onze 
samenleving. 
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Ik realiseerde me opeens dat die bemoedigende stemmen uit de diepte van ellende, zoveel 
geloofwaardiger, en krach`ger klinken juist omdát ze vanuit een moeilijke situa`e geschreven 
zijn: levend te midden van onrecht, uitzichtloosheid en geweld. Deze mensen hebben ons écht 
iets te zeggen… Aan hun woorden kun je je optrekken; want zij weten uit eigen ervaring wat 
hen boven wanhoop uiblt, wat hen overeind houdt in de moeilijkste omstandigheden. Zij 
weten waar ze voor staan en zij kunnen ons vertellen wat hen de kracht geec om dóór te gaan.  
 
Dat geldt ook voor Daoud: Hoe moeilijker en gevaarlijker het leven op de West Bank wordt, 
des te vaster zijn overtuiging: dat liefde en geweldloos verzet de enige goede weg is om op te 
komen voor gerech`gheid… om het patroon te 
doorbreken van slachtoffers die daders worden en 
weer slachtoffers maken, die weer dader worden. 
Het is de enige weg om je eigen menselijkheid, én 
die van de ander te bewaren. Daaraan wil hij krach-
`g vasthouden… niet op geven.  
Dat laatste is belangrijk; hij gebruikt er een mooi 
Arabisch woord voor: Sumud. 
 
En Sumud laat zich niet met één Nederlands woord 
vertalen. Maar het betekent zoiets als: volharding 
met hoop en veerkracht. (Sumud was – niet voor 
niets – ook de naam van die interna`onale vloot met 
hulpgoederen voor Gaza, die op 2 oktober werd 
onderschept: ‘The Global Sumud Flo`lla’) 
  
En Daoud op zijn beurt, vindt kracht in de woorden van Paulus, die ook brieven schrijft vanuit 
gevangenschap: 
- woorden van een Paulus die óók weet wat het betekent als vrienden en geloofsgenoten 

koudwatervrees krijgen en je in de steek laten…  
- woorden van een Paulus die zegt: “Blijf trouw aan de boodschap van Jezus… geef niet op, 

ook niet als het je moeilijk wordt gemaakt.” En bedenk, ook al zit je opgesloten: “het woord 
van God laat zich niet gevangen zeien.” Ondanks alle beperkingen die je zijn opgelegd; is 
er een gebied van innerlijke vrijheid, het gebied waarin Gods liefde je ingeec wat goed is 
om te doen en wat niet. Dat zielsgebied tussen God en jouzelf, daarin ligt je waarheid en je 
vrijheid. 

 
Vanwege hun bemoedigende karakter, worden Paulus brieven aan Timoteüs ‘pastorale brie-
ven’ genoemd. En hoewel niet zeker is, of ze van Paulus’ hand zijn, zijn ze op zijn minst in zijn 
geest geschreven.  
 
En Timotheüs… wie was dat dan? Timoteüs (zijn naam betekent: vereerder van God) is een 
leerling van Paulus. En Paulus heeft hem hoog zitten vanwege zijn oprechte geloof. Timoteüs 
vergezelde Paulus en stond hem bij op zijn tweede zendingsreis naar Efeze en bleef ook daar 
in Efeze,1 om een opdracht uit te voeren; hij geniet Paulus’ volledige vertrouwen. Paulus 
begint zijn brief aan hem zelfs met: “aan Timoteüs mijn geliefde kind…”; zo na stonden ze 
elkaar: als vader en zoon.  

	
1	Later zou Timoteüs de eerste bisschop van Efeze worden	
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Deze tweede brief aan Timoteüs is gecomponeerd als een afscheidsbrief; het leest als een 
soort testament, waarin Paulus het allerbelangrijkste wil doorgeven aan de mensen die hem 
dierbaar zijn. Want Hij verwacht kennelijk dat hij ter dood veroordeeld zal worden.  
 
Waarom zat Paulus eigenlijk gevangen? Paulus die ‘de apostel van de heidenen’ wordt ge-
noemd, kwam tijdens zijn tweede bezoek aan Jeruzalem in opspraak, omdat hij het evangelie 
van Jezus predikte… én hij werd er – onterecht – van beschuldigd, dat hij ‘niet-joden’ in de 
tempel had gebracht. Daarmee zou hij de tempel en de Joodse wet in diskrediet zou hebben 
gebracht. Daardoor ontstond grote onrust onder de joden.  
 
De Romeinse overheid ziet in Paulus een oproerkraaier. Hij wordt gevangengezet in Jeru-
zalem. Maar als hij zich verdedigt tegenover de Joodse leiders, doet hij als Romeins staats-
burger een beroep op zijn recht om in Rome berecht te worden. Daar zit Paulus nog twee jaar 
opgesloten in een bewaakt huis. Hij spreekt daar regelmatig met Joden, christenen en hun 
leiders over Jezus Christus, maar ook met andere mensen. Hoe hij is gestorven staat niet in de 
Bijbel. Traditionele geschriften melden, dat Paulus na het jaar 60 tijdens het bewind van keizer 
Nero als martelaar stierf.  
 
Wat er nu vooral uit deze brief van Paulus naar voren komt, is de aansporing om waardig te 
blijven staan voor je geloof. “Doe je best om voor God te staan als een betrouwbaar mens”, 
zegt hij. “Zorg dat je je niet hoeft te schamen over je werk en verkondig regelrecht de waar-
heid“. En met dat schamen bedoelt hij niet die schaamte die mensen kunnen voelen, als ze 
een ziekte hebben die hun uiterlijk aantast; die schaamte omdat anderen hen als vies en 
onwaardig beschouwen, zoals de 10 melaatsen in Lucas die Jezus genas. Nee, Paulus heeft het 
hier over een ánder soort schaamte; namelijk dat je je schaamt voor je geloof, dat je je 
schaamt voor wat Jezus je leert… 
 
Paulus zet daar tegenover de oproep om trouw te blijven aan de boodschap van Jezus. Bij hem 
hoor je dezelfde Sumud: de roep om te volharden, ook als dat betekent, dat je veel te verduren 
krijgt. Daarna zegt hij ook nog: “Laat niet je oren hangen naar het heilloos en hol gezwets, wat 
je steeds verder wegvoert van God.” 
 
Bij dat heilloze en holle gezwets, dat je ver van God afvoert, had Paulus natuurlijk de dwaal-
leraren uit zijn tijd voor ogen. Maar ook in onze tijd zijn er dwaalleraren, leiders die je met 
hun retoriek ver afbrengen van wat Jezus ons leert:  
- die systematisch bepaalde bevolkingsgroepen, vooral vluchtelingen met minachting beje-

genen, hen afschilderen als een bedreiging voor onze welvaart… en hen de schuld geven 
van alle problemen in het land. 

- die er ook niet voor terugschrikken de waarheid geweld aan doen en te verdraaien, om hen 
in een kwaad daglicht te stellen.  

 
Natuurlijk kan niet iedereen die hier aanklopt, hier blijven, dat snapt iedereen. En natuurlijk 
bevinden zich onder hen, zowel goeden als slechten – net als bij ons.  
 
Maar het gedachtengoed, waarin wij ons zelf als de superieure groep beschouwen, die tekort 
wordt gedaan en bedreigd wordt door een andere bevolkingsgroep en hen aanwijzen als de 
oorzaak voor al onze problemen, dat klinkt – voor veel mensen – als een verontrustende echo 
van wat er in de jaren dertig van de vorige eeuw speelde.  
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Alle angst- en haatboodschappen die al sinds jaar en dag op ons worden losgelaten, missen 
hun uitwerking niet; het wordt steeds meer ‘normaal’ om openlijk denigrerend over 
vreemdelingen en asielzoekers te spreken. 25 tot 30 jaar geleden had iedereen daartegen nog 
fel gesteigerd… maar nu niet meer. Het is de normalisering van de-stap-voor-stap-ontmen-
selijking, die verontrustend is… en dat je daar geen schaamte meer over voelt. 
 
Je ziet dezelfde mechanismen, dezelfde verleiding waar mensen in meegaan, als een eeuw 
geleden. Vaak in de hoop houvast te vinden bij een krachtig geluid in een onzekere wereld...  
een soort redder…. maar we weten allemaal waartoe die ontmenselijking uiteindelijk heeft 
geleid. En de schaamte en schuld daarover zit diep in ons collectieve bewustzijn.  
 
Vreemd genoeg slagen zulke leiders er juist in zich te presenteren als hoeders van onze 
christelijke beschaving; daarom kunnen ze ook op steun van christenen rekenen. Maar op de 
keper beschouwd, staat hun gedachtengoed juist lijnrecht tegenover wat Jezus ons leert over 
naastenliefde, barmhartigheid2 en rechtvaardigheid. 
 
En mensen, die opkomen voor mensenrechten, voor een humane behandeling van vluch-
telingen, voor empathie met de allerzwaksten  – zoals het behandelen van een aantal dood-
zieke Gazaanse kinderen – worden weggezet als de ‘deugmeute’. Een ‘deuger’ is een soort 
scheldwoord geworden, las ik onlangs. Als het op u van toepassing is, zou ik zeggen: “draag 
het als een geuzennaam”.  
 
Het valt niet mee om je weg te vinden tussen goed en kwaad in deze chao`sche wereld. 
Gelukkig hebben we behalve de boodschap en het leven van Jezus, ook genoeg mensen die 
ons tot voorbeeld zijn. Mensen die met hun leven getuigen van wat Jezus ons leert. Mensen 
zoals de joodse Eiy Hillesum, die tegenover alle Jodenhaat en vernie`ging dit stelt: “Mijn God, 
ik wil geen millimeter haat aan jouw wereld toevoegen, want dat zal haar alleen maar nóg 
onherbergzamer maken”.  
Zij zit op exact dezelfde lijn als Daoud Nassar. En hun beider inspira`ebron is: de liefde van 
God. Aan zulke woorden en raadgevingen kunnen wij ons optrekken; zij helpen ons om goede 
keuzes te maken.  
 
Van Paulus hoorden we de oproep om als een betrouwbaar mens voor God te staan. Om trouw 
te blijven aan de boodschap van Jezus en aan de waarheid… 
En niet op te geven -ook niet als het je moeilijk wordt gemaakt. 
- Moge het je inspireren om je sterk te maken om elk mens op je pad waardig te behandelen. 
- Moge het je inspireren om naast mensen te gaan staan die lijden onder onrecht, schending 

van mensenrechten en genocidaal geweld.  
- Moge het je inspireren om een rode lijn te trekken tegen ontmenselijking van wélk volk dan 

ook. 
- Moge het een mooi hart onder de riem zijn voor alle mensen in Kampen, die het Kerkasiel 

mogelijk maken… en voor allen die zich inspannen voor een humaan vluchtelingenbeleid.  
- Moge het u inspireren om te leven en te geloven in de kracht van de liefde.  
 
Geef niet op! 
 
Amen.  

	
2 In de christelijke tradi=e zijn er zeven werken van barmhar=gheid: de hongerigen spijzen, de dors=gen laven, 

de naakten kleden, de vreemdelingen herbergen, de zieken bezoeken, de gevangenen bezoeken en – later 
toegevoegd – de doden begraven.	


