
Grote of Barbarakerk  Aanvang: 10.00 uur 

 
 

Orde van dienst 
 

12 oktober 2025 
 

 
 

Thema: ‘Geef niet op!’ 
 

Dienst met viering Heilig Avondmaal 
 
 

 
Voorganger: ds. Annemieke de Bruijn 
Medewerker van dienst: Carla Bulsing 
Lector: Janny Stolte 
Organist: Marijn Slappendel 
Met medewerking van een groep zangers van de cantorij  
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VOORBEREIDING 
 
Orgelspel  
 
Welkom en mededelingen  
 

De tafelkaarsen worden aangestoken  (hierna gaan we staan) 
 
Bemoediging: V: Onze hulp is in de naam van de Heer 
 G: DIE HEMEL EN AARDE GEMAAKT HEEFT. 
 

Drempelgebed: V: Heer, aan het begin van deze dienst  
  leggen we alles van de afgelopen week voor U neer: 
  spijt over wat we hebben nagelaten, 
  pijn van teleurstelling en gemis, 
  maar ook onze dankbaarheid voor liefde en vriendschap, 
  voor al het goede wat wij ontvingen van U. 
 G: GOD, BEWAAR ONS LEVEN IN UW HAND 
  EN DRAAG ONS LEVEN, DAG AAN DAG. 
  AMEN. 
 
Aanvangslied: Psalm 119: 17 en 18 
 
Groet: V: De Heer zij met u. 
 G: OOK MET U ZIJ DE HEER. 
 

We gaan zitten 
 
Kyrie: Laten we de Heer aanroepen om ontferming voor de nood 
 van de wereld … 
 Na 'daarom bidden wij' zingen we telkens: 301k (I: zanggroep, II: allen) 
 
Gloria: Wij prijzen Gods naam, want sterker dan de dood is zijn liefde 
 En verder dan onze nood reikt zijn trouw. 
 Glorialied: 975  
 
Gebed van de zondag 
 
Inleiding op de dienst   
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DE SCHRIFTEN 
 

Lezing: 2 Timoteüs 2: 8-15   (NBV 21) 
 

Houd Jezus Christus in gedachten, Davids nakomeling, die uit de dood is opgewekt. 
Dit heb ik verkondigd, en omwille van dit evangelie heb ik veel te verduren; ik ben zelfs 
als een misdadiger gevangengezet. Maar het woord van God laat zich niet 
gevangenzetten. Daarom verdraag ik alles omwille van de uitverkorenen, opdat ook 
zij in Christus Jezus redding en eeuwige luister ontvangen. Deze boodschap is 
betrouwbaar: 
Als wij met Hem gestorven zijn, 
zullen we ook met Hem leven; 
als wij volharden, 
zullen we ook met Hem heersen; 
als wij Hem verloochenen, 
zal Hij ons ook verloochenen; 
als wij Hem ontrouw zijn, 
blijft Hij ons trouw, 
want zichzelf verloochenen kan Hij niet. 
 

Blijf dit de gelovigen voorhouden en roep hen ten overstaan van God dringend op om 
niet te redetwisten. Dat heeft geen enkel nut en leidt er alleen maar toe dat de 
toehoorders ten onder gaan. Span je in om voor God te staan als iemand die 
betrouwbaar is. Zorg dat je je niet voor je werk hoeft te schamen en verkondig 
regelrecht de waarheid. 

 

Lied: 361   (zanggroep: couplet 1,2 en 4   allen: couplet 3, 5, 6 en 7) 
 

Evangelielezing: Lucas 17: 11-19   (NBV 21) 
 

Op weg naar Jeruzalem trok Jezus door het grensgebied van Samaria en Galilea. Toen 
Hij daar een dorp wilde binnengaan, kwamen Hem tien mensen tegemoet die door 
een huidziekte onrein waren; ze bleven op een afstand staan. Ze verhieven hun stem 
en riepen: ‘Jezus, meester, heb medelijden met ons!’ Toen Hij hen zag, zei Hij tegen 
hen: ‘Ga u aan de priesters laten zien.’ Terwijl ze gingen werden ze gereinigd. Een van 
hen, die zag dat hij genezen was, keerde terug en loofde God met luide stem. Hij viel 
neer aan Jezus’ voeten om Hem te danken. Het was een Samaritaan. Toen zei Jezus: 
‘Zijn er niet tien gereinigd? Waar zijn de negen anderen? Wilde niemand anders 
terugkomen om God eer te bewijzen dan alleen deze vreemdeling?’ Hij zei tegen de 
Samaritaan: ‘Sta op en ga. Uw geloof heeft u gered.’ 

 

Lofprijzing: lied 339a  (staande) 
 U KOMT DE LOF TOE, U HET GEZANG, 
 U ALLE GLORIE, O VADER, O ZOON, O HEILIGE GEEST, 
 IN ALLE EEUWEN DER EEUWEN. 

4 

Overdenking 
 

BELIJDENIS, GEBEDEN EN GAVEN 
 
Geloofsbelijdenis:  'Wij geloven in de schepper van het leven' (staande) 

 (tekst: René van Loenen, muziek: Bert Lassing) 
 

 

2 Wij geloven in de mens van Gods erbarmen, 
vleesgeworden woord dat ons bevrijdt, 
Mensenzoon en broeder van de arme, 
die ons voorgaat in zijn koninkrijk. 
In het woord, in de kracht van de liefde. 

3 Wij geloven in het woord dat vergezichten 
opent voor de mens die daaruit leeft, 
die zich naar dat visioen wil richten 
door de geest die hij ontvangen heeft. 
In het woord, in de geest van de liefde. 

 

Voorbeden en stil gebed 
 

Collecten: 1. Vluchtelingenwerk Rivierenland    (zie ook onderaan de orde van dienst) 
 2. Voor het eigen kerkenwerk 
 

RONDOM DE TAFEL 
 

Voorbereiding  (de tafel wordt gereed gemaakt 
 

Orgelspel  
 

Nodiging in de kring 
 

 V: De Heer zij met u 
 G: OOK MET U ZIJ DE HEER 
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 V: Verheft uw hart 
 G: WIJ ZIJN MET ONS HART BIJ DE HEER 
 V: Laten we de Heer onze God danken 
 G: HIJ IS ONZE DANKBAARHEID WAARDIG 
 

Tafelgebed 
 

 V: Eeuwige, onze God, 
een groot geheimenis bent U, 
U gaat ons voelen en denken te boven 
en toch toont U zich aan ons 
in de schoonheid van de schepping, 
in mensen op onze weg, 
in de geboorte van een kind. 
U komt dichtbij 
in liefde en vriendschap van mensen, 
in goede woorden uit de Bijbel en traditie. 
Eeuwige en onzienlijke God, 
een groot geheimenis bent U, 
in de kracht van dagelijks brood, 
in de tekens van ons Avondmaal. 
U die ons te boven gaat,  
wij bezingen uw Naam  
van geslacht op geslacht… 

 

Sanctus en Benedictus:  404d (zanggroep en allen) 
 

Tafelgebed  (vervolg) 
 

 V: Wij danken U eeuwige God  
voor Jezus – uw Zoon – 
in Hem hebben we U gezien 
als liefde die zich geeft 
als vrede die verbindt. 
Niemand zag Hij naar de ogen. 
Voor achterdocht of leugen 
heeft Hij zijn hoofd nooit gebogen. 
Hij gaf ons zijn Geest van vrijheid 
om te leven als uw kinderen, 
om te leven als mensen van vrede, 
die bij elkaar horen in de kring van  uw gemeente. 
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Uw Zoon was onder vrienden 
in de nacht waarin Hij verraden werd. 
Hij heeft toen het brood genomen 
en zijn ogen gericht op U zijn Vader. 
Hij heeft U dank gezegd,  
het brood gebroken 
en uitgedeeld met de woorden: 
“Neem en eet 
dit is mijn lichaam voor jou. 
Doe dit tot mijn gedachtenis.” 
Zo nam Hij ook de beker, 
sprak een dankgebed en zei: 
“Deze beker hoort bij het nieuwe verbond. 
De wijn is teken van mijn bloed, 
dat ik zal geven voor jullie redding. 
Drink steeds weer uit deze beker 
opdat jullie mij nooit vergeten” 
 
God van ons allen, 
Geef ons uw Geest van troost en vreugde. 
Breng ons dicht bij U en bij elkaar. 
 
We bidden nu samen de woorden 
die Jezus ons gegeven heeft:  

 

Onze Vader  (we geven elkaar  een hand)  
 

Agnus Dei: 408d  (zanggroep en allen)  
 

Delen van brood en wijn  
 

 V: Ontvangt dan het lichaam van Christus, brood uit de hemel.  
  Ontvangt dan het bloed van Christus, wijn van het koninkrijk.  
 

 Bij het ontvangen van brood of wijn kunt u zeggen: Amen  
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Lied  tijdens de rondgang: ’Brood, hier gedeeld’  
 (Iona 41, tekst en melodie: J.L. Bell, vertaling: A.C. Bronswijk)  

 

2 Beker – gereikt vanuit vreugde,  
wijn ingekleurd door de pijn, 
teken dat het Hem verheugde 
kwetsbaar te zijn 
om in Gods naam  
de weg ten leven te gaan. 

3 Handen – bereid om te delen,  
mensen, geplaatst in het licht, 
teken dat breuken wil helen,  
tot ons gericht 
om in Gods naam  
de weg van de liefde te gaan. 

 

Dankgebed 
 

Slotlied: ‘Laat de liefde bloeien’   (staande) 
 (tekst: René van Loenen, melodie lied 418) 

 

2 Niemand heeft uw woord 
 voor zichzelf gekregen. 
Niet voor ons alleen 
is uw rijke zegen. 
 

 Ook in de woestijn 
baant u onze wegen. 
als wij zelf tot zegen, 
voor de ander zijn. 
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3 Waar uw wil gebeurt, 
daar ontkiemt de vrede. 
Waar de waarheid bloeit 
wordt uw naam beleden. 
Christus is het zaad,  
vrede ons gegeven, 
hoop die ons doet leven 
zonder angst of haat. 

4 Vader, zegen ons 
dat wij mogen groeien 
in verbondenheid. 
Laat de liefde bloeien. 
Dan zult U er zijn,  
sterk en diep bewogen, 
licht in onze ogen,  
bron in de woestijn. 

 

Zegen  beantwoord met gezongen 'Amen' 
 

De tafelkaarsen worden gedoofd 
 
Orgelspel  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
* Na de dienst is er koffie, thee of limonade 
 

* Voor uw bijdrage aan de collecte van deze week kunt u gebruikmaken van 
de Scipio-App of de QR-code hiernaast scannen. 

 U kunt uw bijdrage ook overmaken op rekening NL15 RABO 0373 7365 17 
ten name van Diaconie Protestantse Gemeente Culemborg, onder 
vermelding van 'kerkdienst 12 oktober 2025 '.  

 Er is ook een collectebus voor een contante gift bij de uitgang van de kerk. 
 Bij het overmaken en bij een contante gift is de verdeling: 60% voor het 

diaconale doel en 40% voor de kerkdienst en ons kerkenwerk. 


